
50 minuten 
TITEL: DICHTEN MET DICHTREGELS 
AUTEUR: Krijn Peter Hesselink 
Voor: bovenbouw po en onderbouw vo 
Inspiratiebron: Dichtregels 
Thema: Beeldend schrijven 
 

Plaatje:  
 
 
VOORBEREIDING 
Verzamel dichtregels. Schrijf bij elke dichregel ook de naam van de dichter.  
Maak een A4 met daarop de dichtregels in een goed leesbaar lettertype en formaat.  
Print de A4’s en knip ze in stroken. Op elke strook staat één dichtregel. 
Ieder kind /jongere in de klas ‘trekt’  een eigen dichtregel. 
Als de leerling niet weet wat hij of zij aan moet met de dichtregel , kan de klas helpen: 
heeft iemand enig idee wat voor gevoel bij deze regel zou kunnen horen, wat voor betekenis hij zou kunnen hebben?  
Ziet de leerling dan nog altijd geen mogelijkheid, dan mag hij of zij één keer ruilen. 
 
Print de opdracht op een apart vel. Ieder kind / scholier krijgt een eigen vel met de schrijfopdracht of schrijf de opdracht 
op het bord of gebruik een beamer. 
 
SCHRIJFOPDRACHT 
 
Schrijf een gedicht dat niet rijmt 
  
Neem als titel een (blind uitgekozen) dichtregel 
  
1. Schrijf een regel met daarin een interessant woord uit de titel 
2. Schrijf een regel met daarin een kleur 
3. Schrijf een regel met daarin een geluid 
4. Schrijf een regel met daarin een beweging 
5. Schrijf een regel met daarin een vergelijking (‘zo ... als een ...’) 
6. Schrijf een regel met daarin een lichaamsdeel 
7. Schrijf een regel met daarin een angst of hoop 
8. Kies een interessant woord uit jouw regels 1 t/m 8 en maak daarmee een geheimzinnige slotregel 
 
 VOORBEELDEN: 
 
De knalrode ballon 
 
De duisternis omhult mij. 
Ik kijk op en hoor het geruis van takken. 
Of is het zacht fluisteren. 
Kom bij ons. 
Kom bij ons. 
 
Voor mij zie ik een stip van licht. 



Ik wil erheen, het voelt als moeders armen. 
En mijn ballon? Mijn ballon is knalrood. 
 
De armen willen zich om mij heen sluiten. 
En mijn ballon? Mijn ballon is knalrood. 
 
Filsan (Montesori Lyceum Amsterdam, 1b) 
 
De geest 
 
Ik zag een schaduw verdwijnen 
een gitaar spelen 
een geest dacht ik 
 
iedere dag in mijn huis 
iedere dag iets raars 
twee jaar lang 
 
daarna kwam ik uit coma 
ik zat in het huis 
er was niemand 
 
de geest was er 
alleen het was geen droom 
er kwamen mensen thuis 
 
maar dit keer was ik de geest 
 
Yantley (De Globe, Rotterdam, groep 7) 


