
 

GEDICHTEN POEZIEWORKSHOP  OBA  DIEMEN door Ilonka Verdurmen 

Zaterdag 27 januari 2018 

 

ONORIB 

In de winter in de avond 

In de lucht zweven sneeuwvlokjes 

Er ligt veel sneeuw op de grond 

Mijn vriendin bouwt een sneeuwpop 

Ik slee in de sneeuw 

Ik ga zo snel als een hond die achter 

een groene bal aan gaat die zo snel gaat 

als een frisbee 

Sneeuw wordt een poppetje 

met een rood jasje 

Ik maak sneeuwballen 

De lantaarns staan aan 

De huizen krijgen een mutsje van sneeuw 

Sneeuw is zo fijn 

 

IMANI, 10 jaar 

 

 

 

 

 



 

 

BUITENLUST 

 

’s Middags in de zomer 

Tikkertje spelen met de kinderen uit de buurt 

De bovenkant van de klimboom is groen en de 

onderkant is bruin 

De rode kat rent achter vogels aan 

Mijn twee stukken zalm liggen op de barbecue 

Vriendinnen van mijn zussen komen vaak op bezoek 

Dan eten we marshmellows 

 

NINA, 10 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BUITENLUST 

 

Op een warme zomerochtend 

kijkend naar boven en zie de lucht 

Weer terug naar de bewoners 

Tussen de geur van het  

Pas gemaaide gras 

Het verlangen naar familie 

en hoe het was 

 

INGRID 

 

 

Verborgen en onzichtbaar 

Tussen licht en donker 

De bodem in zicht 

Schelpen worden zand 

 

INGRID 

 

 

 

 

 



 

 

Op een zonnige herfstmiddag 

de geur van gevallen bladeren 

ik heb trek in een ijsje 

op de markt 

in een zijstraatje 

zit IJscuypje met 

heel veel smaken 

Italiaans ijs 

 

de café-latte 

kleurige hazelnoot 

is mijn favoriet 

 

de winkel bestaat 

vijf jaar 

feest 

 

ik krijg 2 bolletjes 

voor de prijs van 1 

 

MARIJSE 

 

 

 



 

 

IN DE BIBLIOTHEEK 

 

een boek lezen 

vele verhalen 

zonder illustraties 

plaatjes zelf invullen 

 

ze bieden ruimte 

om zelf iets te bedenken 

fantasie-woorden 

 

MARIJSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BURGEMEESTER BICKERSTRAAT  

 

’s Middags in de lente 

Ik ruil de lekkere lentelucht 

Ik kijk naar de mooie lucht 

en die grote boom met de groene bladeren 

Ik ben onderweg naar het zwembad 

Omdat ik lekker ga zwemmen 

Ik wou dat ik de SALTO kon 

Oké daar ga ik 

3,2,1 

PLONS! 

Het is gelukt 

en ik doe het nog 

5 keer! 

 

AVINAYA, 10 jaar 

  



Sterren zijn kleine lichtjes 

in de donkerblauwe lucht 

zijn ver in de hemel 

manen kunnen schitteren in het zonlicht 

maanlicht in het duister 

in de verte 

zijn stal 

staart vliegt in het rond 

 

NINA, 10 jaar 

 


