SCHOOL DER

POEZIE

De school der Poézie organiseerde rondom de Februaristaking een poézierevue waar
scholieren van verschillende leeftijden hun eigen gedichten rondom het thema konden
voordragen. De gedichten werden op 7 februari 2019 in de OBA door een jury
beoordeeld en er werden winnaars gekozen. Hieronder de gedichten van de winnaars.

DE OORLOG

Oorlog is duister

Duister net als een regenbui
We speelden buiten

Soms hoor je vliegtuigen

Ik was bang

Ik dacht
Dat de oorlog kwam

Zarel

Groep 6 basisschool De Ontplooiing

EENHEID

Sta rechtop

Kijk naar boven

Wees jezelf de baas

Luister naar het geritsel

van de vrede

vrede is een streling

veeg je bebloede handen af
twee gezichten één vol verdriet
en de rest die het allemaal niet ziet
tranen zijn gevoelens

die je niet kunt uiten in woorden
vrede is een gretigheid
eerlijkheid, liefde

en vrijheid

gaan en staan waar je wilt
wees een eenheid

wees een GROEP

Lina
klas 2 Wellant Sloten




VULKAANUITBARSTING

Er is een vulkaanuitbarsting
Roodoranje lava
Bloedrood magma

Buiten is het oorlog

Ik heb een kogel gevonden

Ik bewaar hem in een betonnen kubus
Ik wens dat ik later
naar het paradijs ga

Aljanna, sobhanalaq, inshallah

Buiten is het het mooiste weer

van de wereld

De zon is zo dichtbij
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OGEN

Ogen zien alles

Je ogen zijn alleen jouw bewijs

Ogen kunnen nooit liegen

De ogen zijn gelijk met het hart verbonden
Soms spreekt je mond tegen wat je ogen zager
en wat je hart voelde

Je ogen overtuigen je hart en je handen

om veel te doen

Je ogen omschrijven je persoonlijkheid

Abdul

Montessori College Oost

Op een plek waar hij nog nooit is geweest

Akram

groep 7 Openbare basisschool De Toekomst




